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Beste vrienden van FIAT,

Sinds vele maanden houdt Paus Franciscus tijdens de algemene
audiéntie op woensdag de catechese "Een passie voor
evangelisatie: de apostolische inzet van de gelovige".

Inderdaad, door ons doopsel zijn wij allen ‘geroepen’ om deel te
nemen aan de zending van de Kerk, om de Blijde Boodschap met de
wereld te delen en om getuigen van Liefde te zijn. Daarover gaat
het immers ook in het FIAT-gebed, het inleidend gebed van de “Ook vandaag nog wordt
FIAT-rozenkrans. Jezus geboren uit Maria

. . . . en de heilige Geest”.
Laten we in navolging van onze stichters, kardinaal L.J. Suenens en g

Veronica O'Brien, de heilige Geest onophoudelijk aanroepen om + L.J. kardinaal Suenens
ons moed, vertrouwen en vrede te schenken: vrede in onze harten,

in onze gezinnen, in onze verschillende Kerken en in onze wereld

waar zoveel geweld en oorlog is.

In gebed verbonden.

Het FIAT-team

Elke gedoopte is geroepen om te getuigen van de blijde Boodschap

Het Evangelie toont ons hoe Jezus zijn eerste leerlingen roept: 'Volg Mij', en ze laten alles in
de steek: de tafel waarop ze belastinggelden legden, hun netten, hun boot, en zelfs hun
vader.

Jezus komt met een uitnodiging, eerder dan een gebod: "Als je volmaakt wil zijn, verkoop
dan wat je bezit en volg Mij". Hiermee begint voor de leerlingen een nieuwe weg. Hij belooft
niet dat die weg gemakkelijk zal zijn, maar wel dat Hij bij hen zal zijn, zonder ooit af te
wijken.

De Heer roept ieder van ons op, en dat doet Hij op ontelbaar verschillende manieren, want
elke mens die Hij roept is uniek. Jezus gaat heel fijnzinnig te werk in zijn manier van
uitnodigen, maar als we daarop ingaan, dan is onze opdracht eigenlijk heel radicaal.

L.J. kardinaal Suenens

(Christenen voor morgen, Uitgaven van de FIAT-Vereniging, Ertvelde 1997, p.128-129.)




In voortdurende verbondenheid met de heilige Drie-eenheid.

Je bent tot meerdere dingen tegelijk in staat. Wees niet bang. Als je trouw bent aan de genade,
dan zul je nooit weten wat één minuut rust betekent. Je zult dan immers altijd denken aan de
waarde van die ene enkele minuut en al het goede dat je in die zestig seconden zou kunnen
doen.

Het grote geheim bestaat in het bewaren van een alerte wil, hart en geest en van een diepe,
liefdevolle stilte in aanbidding voor de Allerheiligste Drie-eenheid. Het betekent ook dat je
voortdurend het vuur van je liefde voedt door het bescheiden en eenvoudige gebruik van
schietgebeden.

Onderbreek af en toe waar je mee bezig bent om een daad van eenheid te stellen. Dit kun je
doen door heel langzaam te zeggen: 'In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.'
Wat een prachtig gebed is dat! Het geeft je een reuzenkracht om grote dingen te ondernemen.

Veronica O'Brien

(Gods onvoorziene wegen, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1993, p.268,)
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"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria,
opdat de genade naar de 'schenker' zou terugvloeien
langs dezelfde weg als die genade gekomen is".
(H. Bernardus, 12% eeuw)
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